BEER BIJ

T: GERHARD HORMANN, FOTO: MICHEL MULDER

DI & SORTI MAAR EENS NIET OVER DIE BRIL TE BEGINN

Het Vaticaan schijnt not amused te zijn geweest toen de Da Vinci Code verscheen,
maar dat is niks vergeleken met de ophef die de thrillers van het duo Monaldi & Sorti in
eigen land veroorzaken. Dit Italiaanse echtpaar is zelfs helemaal naar Wenen verhuisd

om ongestoord te kunnen werken aan hun middeleeuwse misdaadromans. Deze
maand verscheen het bijna 800 pagina’s tellende Mysterium, maar het grootste
mysterie blijft toch die bril van meneer Sorti...

ké, laten we het meteen maar
aankaarten. Dan hebben we
ook direct de “wie is wie”
van dit schrijversechtpaar te
pakken, want praten doen

we met Francesco Sorti. Hij is de enige
van de twee die de pers zonder hulp van
een tolk te woord kan staan, al vertaalt hij
sommige vragen tussendoor even voor zijn
echtgenote Rita Monaldi met wie hij al

die dikke, ingewikkelde misdaadromans
schrijft. Noem ze echter nééit de Nicci
French van de historische thriller of de Dan
Brown van Italié¢, want dat vinden ze niet
leuk. “Het is eerder tegenovergesteld. Wij
schrijven historische romans die toevallig
ook spannend zijn. Al snap ik wel waarom
ze ons om marketingtechnische redenen op
€én hoop gooien.”

Maar eerst die bril. Dat kan niet (in de zin
dat je niet snapt hoe hij een vur lang op
zijn neusvleugels blijft balanceren zonder
halverwege in zijn koffie te vallen) en dat
kan ook niet meer anno 2011. Het is dat
hij een modern streepjesoverhemd draagt,
anders zou je denken dat hij zo uit hun
nieuwe boek is komen stappen dat zich
rond 1650 afspeelt. Die dikke pil heet
Mysterium, maar die bril is het grootste
mysterie van allemaal.

Het lijkt of hij die met opzet heeft opgezet
om het ijs te breken. “We hebben die bril
in Rome gekocht, eigenlijk op initiatief van

mijn vrouw Rita. Maar nu wil ik nooit meer

een bril met pootjes. Ik zie er veel scherper
mee, doordat de lens veel dichter bij je oog
zit. Sinds ik die bril draag, is de sterkte van
de glazen ook niet meer veranderd. Het is
dus geen mode-artikel, maar eerder een
kwestie van gezondheid. Hij weegt bijna
niks en je voelt ook geen druk of zo. Na
een paar dagen vergeet je zelfs dat je iets
op je neus hebt. Nu ik er zelf helemaal aan
gewend ben, kijken mensen op straat ook

“NU IK ZELF AAN DIE
BRIL GEWEND BEN,
KIJKEN MENSEN ME OOK
NIET RAAR MEER AAN”

niet meer zo raar naar me.”

Monaldi & Sorti (laten we voor het gemak
maar overschakelen op de namen zoals
die op hun boeken staan) schrijven boeken
die op en top Italiaans zijn, maar hun werk
doen ze in Wenen. Het is nog net niet zo
erg als met Salman Rushdie die moest
onderduiken vanwege een islamitische

fatwa, maar zelf hebben ze het idee dat

het werken hen onmogelijk werd gemaakt
in eigen land. Elk nieuw boek laat zich
namelijk lezen als weer een nieuwe aanval
op het Vaticaan en dat ligt in eigen land
heel gevoelig.

Wie Mysterium wil lezen moet dat boek
(a) meenemen op vakantie of (b) er
minimaal vijf verlofdagen voor opnemen.
Met bijna 800 pagina’s is het niet alleen
bovengemiddeld dik, het is ook taaie
kost. De opbouw, het taalgebruik, dlles
vraagt om opperste concentratie. Met
elke avond voor het slapengaan een paar
bladzijden lezen red je het niet, want dan
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raak je onherroepelijk de draad kwijt. Je
moet er echt induiken en liefst zelfs de
gordijnen dichttrekken zodat het even
lijkt of de wereld zoals we die kennen niet
bestaat en het écht 1645 is. Ook dat is een
groot verschil met Dan Brown, want die
schrijft volgens sommige critici als een
middelmatige Havo-scholier en kauwt de
lezer alles voor.

Bij Italié denken de meeste mensen aan
pizza en Berlusconi, maar dit zou stickem
wel eens het belangrijkste exportproduct
van dat land kunnen zijn. Al ligt dat in
hun geval een beetje vaag, want ze wonen
en werken al tien jaar in Wénen. “We

zijn dus eerder een exportproduct van
Oostenrijk. Ons huis is eigenlijk een soort
vesting. Buiten ons werk en ons gezin om
is er verder niets. Wenen is de beste plek
ter wereld om te wonen, zolang je geen
contact hebt met andere mensen. Zo staat
het in het geschenkboekje van de Maand
van het Spannende Boek dat de meeste
mensen waarschijnlijk wel kennen en zo
zien wij het zelf ook.”

Maar waar komt die liefde voor historische
romans vandaan, want ze 1ézen allebei
ook alleen maar boeken die zich in een
ver verleden afspelen. Volgens Francesco
is dat simpel: “Je hoeft alleen maar naar
het verleden te kijken om de toekomst

te kennen. Alles wat ooit is gebeurd, zal
nég een keer gebeuren. Dus om de wereld
van vandaag te kunnen begrijpen, moet je
soms diep in de geschiedenis duiken. Zo
schrijven we onze boeken: we nemen de
lezer bij de hand en voeren ze geduldig
langs de grote mysterieén uit ons eigen
verleden. Mede in de hoop dat we er
eindelijk iets van leren en als mensheid
niet steeds dezelfde fouten maken. Kijk
maar naar de monetaire problemen van
vandaag de dag: dat is allemaal al eens
eerder gebeurd. En dat gaat op een gegeven
moment dus ook allemaal weer voorbij.” |
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